
Welbevinden: Groeien in verbondenheid met mezelf, met anderen, met de 

wereld en met God, met het mysterie. 

 Me goed in mijn vel voelen, ook al gaat het wat minder. 

       

We hebben een warm hart voor iedereen en vormen zo een hechte, liefdevolle school. 

 

Alle kinderen zijn bij ons welkom, ongeacht geloofsovertuiging, culturele of sociale achtergrond.  

 

We vinden een positief zelfbeeld dan ook belangrijk. 

We aanvaarden ongelijkheid en bieden onderwijs op maat. Verschillen / diversiteit, zien we als een 

verrijking. 

     

De school neemt de christelijke hoop en liefde als richtlijn voor opvoeden, leren, leven en 

samenleven.  

Dat maakt dat we  zorgzaam met elkaar omgaan en dit  ondersteund door de daarbij 

horende waarden en normen zoals respect, eerlijkheid, verdraagzaamheid,... 

Die waarden geven invulling aan het begrip naastenliefde zoals Jezus dat voorleefde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


